Woensdag 26 augustus - Yangshuo - Wuzhou.

Vandaag gaan we naar Wuzhou, al waar we morgen een boot naar Hong Kong zullen nemen.
Omdat enkele groepsleden een hekel hebben aan een openbare bus, hebben we tot spijt van
velen een privé-bus. Na ongeveer een uur rijden verlaten we het karstgebergte maar het
landschap blijft wel bergachtig. De chauffeur rijdt flink door, waardoor we ondanks de grote
afstand al om 16.30 uur in Wuzhou arriveren. De stad oogt verschrikkelijk saai en somber. Er
lijkt hier werkelijk niets te beleven. Dat wordt 's avonds ook bewezen als we nalang zoeken
eindelijk een restaurant vinden waar we kunnen eten.
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